
Nog	even	op	adem	komen
Nog	net	voordat	al	het	gedoe	rond	Sinterklaas	en	Kerst
rondbarst,	kun	je	nog	even	op	adem	komen	en	genieten	van
muziek	en	mensen	die	je	kent	uit	de	jaren	'70	en	'80.

Wellicht	een	mooie	gelegenheid	om	verhalen	te	delen	over	de
Scotch	Inn	of	één	van	de	andere	tientallen	kroegen	die	Sneek
in	die	tijd	rijk	was...

Volgens	onze	kroegkenner	Jan	Groninger	waren	er	toen	wel
zestig!	

THE	PLACE	TO	BE
Jarenlang	was	de
Scotch	Inn	the	place
to	be	in	Sneek.	In
1968	opende	het	zijn
deuren;	eind
1986	sloot	het	die
weer.	Twee
barkeepers	van	toen
nemen	ons	mee	in	de
gouden	jaren...

In	1968	hoorde	Jan
Lourens:	“We	krijgen
een	nieuwe	kroeg	in
Sneek.	Het	is	krekt	wat
foar	dy.”	Datzelfde	jaar
werd	hij	zaalkelner	bij
de	Scotch	Inn.	Fokko	de	Jong	volgde	zijn	voorbeeld	in	1970.	

Schots	hesje
“We	droegen	een	zwarte	broek,	een	wit	overhemd	en	een	Schots	hesje.	We	liepen	met
dienbladen,	waarop	drie	lagen	bierglazen	waren	gestapeld”,	lacht	Fokko.	De	DJ	kreeg	altijd	het
bovenste	biertje.”

De	tap	stond	continu	open
Hij	vervolgt:	“We	waren	donderdag-,	vrijdag-	en	zaterdagavond	open	en	op	zondagmiddag,	Het
was	altijd	smoor	druk;	de	tap	stond	continu	open.”	Soulmuziek	voerde	de	boventoon	tot	aan	de
jaren	‘75,	‘76.	“Het	was	soul	en	schuifelen	op	de	dansvloer”,	weet	Jan.	“Mensen	droegen
broeken	met	wijde	pijpen.”	Als	Jackie	Reen	langs	kwam,	kreeg	Fokko	een	seintje	van	de	portier.
“Die	kwam	controleren	of	er	ook	jongens	zaten	die	daags	erna	moesten	voetballen.	Die
verstopten	zich	dan	achter	de	bar	totdat	Jackie	verdwenen	was.”

De	actie	was	voorin
De	eerste	twee	jaar	had	de	Scotch	Inn	twee	bars,	in	de	jaren	erna	volgden	een	derde	en	vierde
bar.	“De	derde	bar	kwam	in	plaats	van	een	stel	oude	bielzen	tafels.	De	vierde	bar	nam	de	plek
in	van	een	Pindabar	in	de	Galigastraat”,	herinnert	Jan	zich.	Fokko	en	Jan	waren	altijd	te	vinden
in	de	eerste	twee	bars.	“De	achterste	waren	voor	de	‘saaie	lui’.	De	actie	was	altijd	voorin	bij	de
dansvloer	te	vinden.	Daar	was	de	slaanderij,	de	túterij	en	de	mepperij.”

Helpen	bij	slaanderij
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Waar	is	het	feestje?	Daar	is	het	feestje!

Altijd	iets	om	naar	uit	te	kijken
Wij	van	de	OSSS	zorgen	dat	je	altijd	iets	hebt	om	naar	uit	te	kijken.
Weet	alvast	dat	we	in	2026	een	Scotch	Inn	reunië	willen	gaan	organiseren.	Saillant	detail:	dat
jaar	is	het	40	jaar	geleden	dat	deze	legendarische	kroeg	tot	ieders	schrik	en	ongenoegen	zijn
deuren	sloot.
Om	in	de	stemming	te	komen	een	interview	met	twee	voormalig	Scotch	Inn	barkeepers.	
Zoals	je	aan	de	flyer	hieronder	ziet,	hoef	je	niet	tot	2026	te	wachten	om	het	OSSS	gevoel	te
beleven.

https://enerrgy.email-provider.eu/web/qyuqcdhenu/talscti0b7?lp-t=1761225358


Het	kwam	regelmatig	voor	dat	Fokko	uitsmijter	Bertus	moest	helpen	als	er	slaanderij	was.	“Dan
sloeg	Bertus	iemand	als	eerste	en	sloeg	ik	de	omvallende	persoon	weer	terug.”	Eén	keer	ging
het	er	zo	hard	aan	toe	dat	een	bezoeker	op	de	radiator	belandde	en	het	bloed	eruit	spoot.	“Hij
heeft	nooit	aangifte	gedaan.”

Kaartje	kwijt
Met	de	kaartje	waarop	de	barkeepers	consumpties	aanstreepten,	werd	regelmatig	gesjoemeld.
Jan:	“Raakte	een	bezoeker	zijn	kaartje	kwijt,	dan	moest	die	25	gulden	afrekenen.	Maar	als	je
heel	veel	gedronken	had,	was	dat	goedkoper.	Als	we	zagen	dat	een	bezoeker	heel	veel
streepjes	op	zijn	kaart	had	staan,	vroegen	wij	deze	zijn	kaart	af	te	rekenen	voordat	ie	een	nieuw
glas	kreeg.	Dat	gebeurde	niet	altijd.	Die	rekende	dan	25	gulden	af	en	nam	zijn	kaart	mee	naar
huis.”	Fokko:	“We	probeerden	het	te	ondervangen	door	elke	dag	een	andere	kleur	stempel	op
de	kaart	te	zetten.	Dan	gebeurde	het	dat	iemand	een	hele	serie	kaarten	had,	die	met	het	rode
stempel	liet	vol	pennen	en	met	een	andere	kaart	betaalde.”

Aantrekkingskracht	barkeeper
Jan	herinnert	zich	dat	ie	regelmatig	een	biertje	weggaf.	Breed	lachend:	“Bij	sommigen	zette	je
tien	streepjes,	bij	anderen	één.	Bij	bekenden	gebeurde	dat	laatste	wat	vaker.	Vooral	vrouwen
verwenden	we.	Dan	bleven	ze	misschien	na	de	tijd	zitten	en	konden	we	ze	thuis	brengen.”	“Een
barkeeper	had	aantrekkingskracht	op	vrouwen”,	lacht	Fokko.	We	gingen	er	dan	wél	van	uit	dat
ze	hielpen	met	schoonmaken.”

Viezeriken
Dat	schoonmaken	was	niet	altijd	een	pretje.	Bezoekers	van	toen	herinneren	zich	vast	nog	dat
de	dansvloer	vol	lag	met	gebroken	glas	en	water	uit	de	wc’s.	“Er	waren	maar	twee	en	die
moesten	wij	‘s	nachts	schoonmaken.	Mannen	waren	viezeriken,	maar	vrouwen	vaak	nog	erger.
Je	wilt	niet	weten	wat	we	zoal	tegenkwamen.”

Sanseferia
In	al	die	jaren	zagen	Jan	en	Fokko	heel	wat	DJ’s	voorbij	komen:	“Fokke,	Theo,	Menno,	Tom,
Wyb”,	lepelen	ze	een	aantal	van	hen	op.	De	mooiste	herinneringen	hebben	ze	aan	Dieter	die
als	gast	DJ	zijn	plaatje	‘Myn	sanseferia’	kwam	draaien.	

Puch,	provo	en	peace
Hoe	kijken	de	voormalige	barkeepers	terug	op	de	tijd	van	toen?	“Het	was	de	tijd	waarin	je	op	je
Puch	reed,	met	een	‘rinkje’	in	het	oor	en	een	zwaar	shagje	in	je	mond.	De	tijd	van	provo,	vrijheid
en	peace.	Na	Woodstock	werd	de	muziek	steeds	beter.	De	jeugd	van	nu	draait	die	muziek	nog
steeds”,	kijkt	Fokko	terug.	“We	leefden	op	straat,	je	kon	doen	en	laten	wat	je	wilde.	De
dienstplicht	ging	eraf	en	je	salaris	werd	steeds	beter”,	vult	Jan	aan.	In	koor:	“Leve	de	lol,	veel
sport	en	drinken!”	

De	Ouwe	Sneker	Stappers	Societeit	De	Ouwe
Sneker	Stappers	Sociëteit,	kortweg	OSSS,	is	een
gezellige	groep	mensen	(Sociëteit),	die	een	stappers-
podium	wil	creëren	voor	Ouwe	Sneker	Stappers.

Tegenwoordig	blijven	de	Ouwe	Sneker	Stappers	thuis,	met	als	reden	‘er	is	toch	niemand	die	ik
ken’.
Hoe	mooi	is	het,	dat	je	weer	alléén	ergens	naar	toe	gaat,	omdat	je	weet	dat	er	bekenden	zijn,
vanuit	je	jeugd,	schooltijd,	sportclub,	bar	en/of	dancing.
	
De	OSSS	regelt	stappers-locaties	en	uitnodigingen,	en	maakt	deze	via	www.osss.nl	en
Facebook	bekend.	Leeftijd	50+.
Op	de	stappers-locaties	kunnen	we	onder	het	genot	van	een	drankje	en	‘muziek	uit	de
seventies’	bijpraten,	dansen	en	vooral:	'veul	ouwehoere'.	

Facebook Website

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	riemie@enerrgy.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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