
Hé,	een	matinee
Ons	eerste	feestje	in	het	nieuwe	jaar	vindt	wederom
plaats	in	de	Bakkersdochter.
Altijd	gezellig,	niet	in	het	minst	omdat	Erika	en	Marijke
altijd	zorgen	voor	een	lekker	hapje	bij	je	drankje.

Deze	zomer	is	het	40	jaar	geleden	dat	de	IVANHOE-club
werd	opgericht.	Alle	reden	om	de	bestuursleden	van	toen
te	vragen	naar	mooi	herinneringen.	

Alle	(ex)	IVANHOE-leden	zijn	uiteraard	van	harte
uitgenodigd	om	tijdens	het	Matinee	de	eigen
herinneringen	te	delen.	
	

IVANHOE	IS	ZO

Sneekweek	2026	is	het	40
jaar	geleden	dat	de
legendarische	IVANHOE-
club	werd	opgericht.	In	de
jaren	1986-1990	verwierf	de
club	nationale	en
internationale	bekendheid.
De	bestuursleden	van	toen
kijken	met	verbazing	en
genoegen	terug	op	de	tijd
waarin	ze	met	feesten	veel
geld	en	vriendschappen	genereerden.

Oud-penningmeester	Pyt	Jaarsma	opent	een	archiefdoos,	met	daarin	clubbladen,	stickers	en
entreekaarten.	Oud-voorzitter	Peter	van	der	Meeren	en	oud-secretaris	Fokko	Dam	slaan	er
direct	op	aan.

Sneekweek	1986
“Fascinerend	hoe	iets	uit	de	hand	kan	lopen”,	kijkt	Peter	terug.	Op	de	donderdag	na	de
Sneekweek	bevond	het	illustere	drietal	zich	in	stamkroeg	't	Pantoffeltje.	Pyt:	“Het	was	niet	zo
druk,	alleen	een	paar	toeristen	en	iedereen	was	een	beetje	moe.	Draai	het	IVANHOE-lied
(Sneekweek	hit	aller	tijden)	nog	even,	vroegen	we	uitbater	Ype	Doevendans.	Nee	hoor,	de
Sneekweek	is	voorbij,	was	zijn	reactie.	Toeristen	werden	nieuwsgierig:	het	IVANHOE-lied,	wat
is	dat?”	Peter:	Toen	kende	ik	het	lied	uit	mijn	hoofd;	nu	nog	trouwens.	Geef	maar	een	gulden,
dan	stuur	ik	je	de	tekst.”	Fokko:	“Diezelfde	avond	schreef	ik	in	't	Pantoffeltje	30	adressen	op	in
een	boekje.	Dat	ging	nog	even	door	toen	we	later	uit	eten	gingen	in	de	Mangerie.	Al	heel	snel
hadden	we	700	leden.”

IVANHOE-lied	
Een	paar	maanden	later	werd	de	club	een	heuse	vereniging
met	als	eerste	en	enige	statuut:	'De	IVANHOE-club	is	een	club
van	gezellige	mensen,	die	door	middel	van	acties,
feestavonden	en	wat	dies	meer	zij,	enkel	tot	doel	heeft	plezier
met	elkaar	te	hebben,	en	als	club	het	goede	doel	(wat	in	het
breedste	verband	gezien	moet	worden)	zo	goed	als	mogelijk,
en	naar	eigen	inzicht	en	vermogen,	geldelijk	te	ondersteunen.'

Ook	werd	besloten	om	het	IVANHOE-lied,	bekend	van	de
gelijknamige	tv-serie	opnieuw	op	te	nemen.	
Deze	(eerste)	single	van	de	IVANHOE-club	werd	in	begin

1987	uitgebracht.	Leden	van	de	club	konden	voor	75	gulden	meezingen	en	kregen	daar,	naast
de	enorme	leuke	studio-ervaring,	15	singles	voor	terug.	Die	singles	zijn	vast	en	zeker	nog	op
menige	zolder	terug	te	vinden.	

Media	aandacht	
Vele	media	besteedden	aandacht	aan	de	IVANHOE-club.	De	bestuursleden	werden	gebeld
door	kranten,	tijdschriften	zoals	de	Nieuwe	Revu	en	gingen	zelfs	voor	een	interview	met
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Waar	is	het	feestje?	Daar	is	het	feestje!

https://enerrgy.email-provider.eu/web/qyuqcdhenu/w2aprp8ilr?lp-t=1770291990


Herman	Emmink	naar	‘de	Flint’	in	Amersfoort.	Absoluut	hoogtepunt	was	de	aanwezigheid	in	de
uitzending	van	Peter	Holland	(VARA).	Peter:	“Hij	was	op	zoek	naar	het	jongetje	dat	in	de
gelijknamige	serie	luidkeels	Iiii	van	hooo	roept.	Toen	ik	hem	belde	en	vertelde	dat	wij	dit	lied
opnieuw	uitgebracht	hadden,	nodigde	hij	ons	uit	om	de	week	erna	naar	de	uitzending	te	komen.
We	komen	met	een	bus,	beloofde	ik	hem.	Hij	had	een	VW-busje	verwacht	en	wist	niet	wat	hij
zag,	toen	we	met	een	touringcarbus	vol	mensen	kwamen."	Pyt:	"In	de	studio	was	slechts	ruimte
voor	15	mensen.	We	namen	kratten	bier	mee	naar	binnen,	deden	ons	verhaal	en	reden	dronken
weer	naar	huis.”

Toen	moesten	we	wel
Fokko:	“De	mensen	die	een	gulden	hadden	betaald,	hadden	we	een
IVANHOE-sticker	en	clubblad	beloofd.	De	stickers	werden
gesponsord	door	Henk-Jan	Jaasma,	het	clubblad	door	Drukkerij
Wiersma	en	de	postzegels	door	Herbert	de	Vries.	Vervolgens
zeiden	we	tegen	de	leden:	als	jullie	20	gulden	overmaken,	dan
organiseren	wij	een	feest.	Binnen	de	kortste	keren	stond	er	14.000
gulden	op	de	bank.	Toen	moesten	we	wel.	We	gingen	naar	't
Pantoffeltje	om	te	overleggen	hoe	het	feest	er	moest	uitzien	en
kwamen	uit	op	een	begroting	van	18.000	gulden.	Mochten	het	niet
lukken,	dan	zouden	we	alle	drie	het	verlies	nemen.”

Het	bleek	niet	nodig:	feesten	van	de	IVANHOE-club	met	optredens
van	o.a.	de	Havenzangers,	Nico	Goes	Soul	en	Jan	Giro	trokken	volle	zalen	en	tenten.	Pyt	moet
nog	lachen	om	de	keer	dat	bezoekers	werden	aangespoord	zo	lang	mogelijk	op	een	rodeostier
te	blijven	zitten.	“De	volgende	dag	liep	half	Sneek	kreupel.”

Bijzondere	leden
Leden	van	de	IVANHOE-club	kwamen	uit	binnen-	en	buitenland.	Peter:	“We	ontvingen	een
adreswijziging	van	iemand	uit	Amerika.	Peter	Holland	van	de	VARA	werd	lid	en	ook
Burgemeester	Buma.	Hij	moest	op	de	knieën	en	werd	vervolgens	geridderd.	Commisaris	van	de
Koningin	Hans	Wiegel	schreef	een	brief:	ik	ben	trots	op	deze	club.	Ook	Yvonne	van	Gennip
sloot	zich	aan.	Ene	Wout	uit	Den	Haag	meert	tot	aan	de	dag	van	vandaag	zijn	boot	tijdens	de
Sneekweek	aan	bij	het	Ouwe	Vat.	Dan	was	er	de	groep	zeeverkenners	uit	Haarlem.	Zij	deden
later	mee	aan	een	wedstrijd.	Die	ging	erom	wie	vanaf	een	bijzondere	locatie	een	foto	met	een
sticker	van	de	IVANHOE-club	kon	maken.	Bij	schaatswedstrijden	in	Noorwegen	hielden	ze	hun
mascotte	Bram	boven	de	startlijn.	Op	zijn	helm	een	sticker	van	de	IVANHOE-club.	Wat
gebeurde	er?	De	helm	viel	los	en	stuiterde	op	het	ijs.	De	startprocedure	moest	toen	worden
uitgesteld.”

Kist	met	geld
Tijdens	haar	bestaan	heeft	de	IVANHOE-club
maar	liefst	10.000	gulden	aan	goede	doelen
kunnen	schenken.	Als	eerste	aan	de	Stichting
paardrijden	voor	gehandicapten,	daarna	aan
dierenasiel	de	Nomadenhof.	Pyt:	“Aan	de
organisatie	van	paardrijden	voor
gehandicapten	konden	we	5.000	gulden
overhandigen.	Dat	wilden	we	niet	met	een

cheque	doen,	maar	met	losse	guldens.	Ik	heb	net	zo	lang	met	de	bank	gepraat,	totdat	ik	5.000
losse	guldens	wist	te	bemachtigen.	Die	guldens	deden	we	in	een	houten	kist,	die	we	vervolgens
met	paard	en	wagen	afleverden.	Uiteraard	heeft	de	organisatie	een	dag	later	de	kist	met	geld
weer	terug	naar	de	bank	gebracht.”

Amoureuze	relaties
Dankzij	de	IVANHOE	club	ontstonden	kortstondige,	maar	ook	langdurige	amoureuze	relaties.
Fokko	heeft	zijn	vrouw	Trea	via	de	IVANHOE	club	ontmoet;	inmiddels	zijn	ze	37	jaar	getrouwd.
Bij	wijze	van	stunt	zou	Pyt	regelen	dat	tijdens	hun	trouwerij	’s	middags	klokslag	14.00	uur	een
zweefvliegtuig	boven	het	stadhuis	zou	rondcirkelen.	Telefonisch	had	hij	de	tekst	doorgegeven:
‘Fokko	en	Trea	binne	troud’.	Het	bedrijf	uit	Eelde	maakte	echter	een	schrijffout.	Toen	iemand
om	14.00	uur	riep:	Kiek	us	naar	búten,	zagen	ze	de	tekst:	‘Fokko	en	Trea	binne	trud’	voorbij
komen.	De	reactie	van	de	voorzitter	laat	zich	raden:	Gvd	Jaarsma,	wat	hest	daan?	“Later
hebben	we	nog	wel	een	deel	van	de	betaalde	750	gulden	teruggekregen”,	herinnert	Pyt	zich.

Reünie?
Fokko:	“Na	het	IVANHOE-lied	hebben	we	nog	twee	singles	gemaakt:	‘Onvervaard	gaan	wij	te
paard	en	‘Wat	ging	het	toch	te	keer	op	het	Sneekermeer'.	We	kregen	op	een	gegeven	moment
zelfs	een	bedrag	overgemaakt	van	een	platenmaatschappij	omdat	het	derde	nummer	op	de	LP
‘Alle	13	gek	stond.’
Hierna	begon	de	belangstelling	voor	de	club	gelijdelijk	af	te	nemen.”	In	1990	werd	de	IVANHOE-
club	opgeheven.
Met	het	40	jarig	bestaan	van	de	club	voor	ogen	begint	het	toch	weer	een	beetje	te	kriebelen	bij
de	oud-bestuursleden:	“We	zullen	onze	gedachten	eens	laten	gaan	over	een	reünie	ergens
augustus	2026.”	
Houd	dus	goed	de	berichtgeving	in	de	gaten!	

De	Ouwe	Sneker	Stappers	Societeit	De	Ouwe
Sneker	Stappers	Sociëteit,	kortweg	OSSS,	is	een
gezellige	groep	mensen	(Sociëteit),	die	een	stappers-
podium	wil	creëren	voor	Ouwe	Sneker	Stappers.



Tegenwoordig	blijven	de	Ouwe	Sneker	Stappers	thuis,	met	als	reden	‘er	is	toch	niemand	die	ik
ken’.
Hoe	mooi	is	het,	dat	je	weer	alléén	ergens	naar	toe	gaat,	omdat	je	weet	dat	er	bekenden	zijn,
vanuit	je	jeugd,	schooltijd,	sportclub,	bar	en/of	dancing.
	
De	OSSS	regelt	stappers-locaties	en	uitnodigingen,	en	maakt	deze	via	www.osss.nl	en
Facebook	bekend.	Leeftijd	50+.
Op	de	stappers-locaties	kunnen	we	onder	het	genot	van	een	drankje	en	‘muziek	uit	de
seventies’	bijpraten,	dansen	en	vooral:	'veul	ouwehoere'.	

Facebook Website

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	dijkvanriemie@gmail.com	toe	aan	uw	adresboek.
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